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Gedurende vele duizenden jaren zijn er vele impulsen uitgegaan van de Meesters van 

Ontferming naar de mensheid. Een van de gevolgen van zo’n impuls is de vorming 

van groepen van mensen, die de roep van bevrijding in praktijk willen brengen. Deze 

mensen zijn zich ervan bewust, dat het individu niet sterk genoeg is voor het 

verbreken van de zeven ketenen die ons binden aan de wereld van Lucifer/Voldemort. 

Daarom vormen zij groepen om, in gezamenlijk streven, de bevrijding te bereiken. 

Als zo’n groep slaagt, zullen zijn leden tamelijk snel de aarde verlaten, waarna de 

groep wordt opgenomen in de broederschap van Ontferming. Geslaagd zijn betekent 

hier: in staat zijn het aardse zelf op te geven, ten gunste van het zelf van de geest. 

  

Maar: niet elke groep bereikt in dat opzicht zijn doel. Symbolisch gezien, kunnen de 

spionnen van Voldemort de gelederen van een groep binnendringen, de groep 

geleidelijk overnemen en andere doelen gaan stellen. Met andere woorden, het 

aardse zelf, het ego, Peter Pippeling, gaat zich ermee bemoeien. Wat eerst een 

zuivere groep was, gericht op bevrijding uit het gevallen universum, degenereert 

geleidelijk van een de aarde verlatende groep, naar een op de aarde gerichte groep. 

De reden is dat de deelnemers niet hebben begrepen wat er nodig is voor de 

bevrijding van de oorspronkelijke godmens, slapend in het hart, in Lily. 

Vanzelfsprekend is er maar één waarheid. En die is: het ons bekende universum is 

niet goddelijk, het is van het goddelijke universum een gedegenereerd deel. In ons 

universum is Tao niet aanwezig, het wordt geregeerd door Voldemort. Zoals 

Voldemort de verpersoonlijking is van het hoger zelf in de microkosmos, zo is hij dat 

ook in de aardekosmos. 

 

De leringen der bevrijding bevatten de waarheid, maar in sterk symbolische vorm en 

versluierd. Wanneer een groep zijn bevrijdende doel verlegt van het bereiken van 

bevrijding, naar het dienen van Lucifer, hoeven er in de leringen der bevrijding dan 

ook maar een paar kleine aanpassingen te worden gedaan. Een daarvan is het 

letterlijk interpreteren van de leringen. Het werkelijke doel van de teksten over de 

geboorte van Jezus in het Nieuwe Testament is te verwijzen naar de geboorte van de 

nieuwe ziel, wanneer de mens het pad van bevrijding gaat. Maar wanneer het 

menselijke verstand gefixeerd raakt op het idee dat het een historische gebeurtenis 

betreft, die ooit een keer gebeurd is en wel eenmalig en dat Jezus letterlijk op de 

wereld kwam om de zonden van de wereld weg te nemen, dan hoef je alleen nog 

maar Jezus aan te nemen als jouw redder en klaar ben je. Dan zal het niet bij je 

opkomen dat Jezus in je eigen hart geboren moet worden. 

  

In aanvulling op het letterlijk uitleggen van de leringen van bevrijding, moeten ook een 

paar kleine aanpassingen gedaan worden in de teksten van vergelijkbare geschriften. 

In de tijd van het vroege christendom was dat erg gemakkelijk, want de manuscripten 



waren met de hand geschreven, zodat ze tamelijk zeldzaam waren. Het was 

gemakkelijk om manuscripten te laten verdwijnen, die erg nadrukkelijk waren in hun 

bespreking van de bevrijding en om in de canon meer versluierde teksten op te 

nemen. Hier en daar wat woorden veranderen, een nadruk ergens anders leggen, 

een al te expliciete passage verwijderen en we hebben een heilig boek, klaar voor 

gebruik als propaganda voor een nieuw geloof. Wat begon als een middel tot 

bevrijding, verwerd tot een middel tot gevangenschap. En zo groeide de groep 

verdwaalden, van een handvol tot vele miljoenen. 

Natuurlijk was niet iedereen het eens met de interpretatie door de nieuwe groep, die 

zichzelf de enige en ware Universele Kerk noemde. Maar we hebben manieren om te 

zorgen dat mensen ons gezichtspunt gaan delen, is het niet? Het is 

verbazingwekkend hoe mensen ineens een ander standpunt innemen wanneer zij op 

de brandstapel staan. En laten wij het vuur niet doven als zij hun vergissing hebben 

toegegeven. Laat hun zonden verbranden en zij zullen rechtstreeks naar de hemel 

gaan. 

 

Vanzelfsprekend moeten wij bij de overheid een speciale afdeling hebben, om het 

geloof te bewaken en ketterij uit te roeien. Laten wij het de Inquisitie noemen met als 

hoogste verantwoordelijke de HoogInquisiteur.  

 

Dat is waar J.K. Rowling, naar mijn mening, naar verwijst met het personage Dorothea 

Omber. Zweinstein symboliseert een School van Bevrijding. De toverwereld 

symboliseert de spirituele wereld als geheel en het Ministerie van Toverkunst 

symboliseert de hiërarchieën die de wereld op het astrale vlak in hun macht hebben. 

Wat begon als een groep met bevrijdende idealen, eindigde als een groep die gebruik 

maakte van de Spaanse Inquisitie. Let er op dat Dolores een Spaanse naam is: de 

Spaanse Inquisitie. En dat dolor pijn betekent. 

 


